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Zondagsbrief 
Zondag 30 november 2025 

Kleur: paars 
 

Eerste Zondag van advent 
 

Voorganger:   dhr. Robert Goemaere uit Brugge 
Ouderling van dienst: Kees Biesheuvel 
Koster:    Albert van Leeuwen 
Videowall:    Eric de Frel 

 
Alle diensten zijn te volgen via https://kerkdienstgemist.nl/stations/1146-PKN-Hoek 

Tijdens de diensten worden daarom beeld- en geluidopnamen gemaakt 

 
Tijdens deze Adventstijd is er aandacht voor het project ‘Wees welkom!’  
van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap  
Met het adventsproject heten we iedere week de hoofdpersonen uit het 
kerstverhaal welkom en plaatsen we hen in de kerststal.  
 
Ook staat er elke week een symbolische schikking op de tafel. De betekenis  
van de schikking sluit aan bij het landelijke thema van de Protestantse Kerk  
in Nederland: Kijk! Laat je verrassen door het werk van Gods Geest. 
 
Omzien naar elkaar 
Voor zover, bij het maken van deze Zondagsbrief bij de kerkenraad bekend, 
verblijft de heer Westbroek in het ziekenhuis. Dick Wolfert heeft vorige week  
een ongeluk gehad, het herstel zal helaas langer duren dan verwacht. Dick 
woont Oude Bontepolderstraat 2, 4542 RJ Hoek. 
 

We leven mee met allen die ziek zijn en met de mensen om hen heen. 
 

Met een hartelijke en meelevende groet namens ons allen, gaan de bloemen 
deze zondag mee met de heer Robert Goemaere.  
 
 
 
 
 
 
 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/1146-PKN-Hoek
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Orde van dienst 
 
 

Orgelspel via de beamer i.v.m. afwezigheid van een organist. 
 Fantasie / Toccata 'Heer U bent mijn leven' - Gert van Hoef - St. Annakerk Düren - Duitsland 

 

Woord van welkom door de ouderling van dienst  
 Bij de schikking: Donker is het. 
    Een witte duif 
    fluisterling van hoop 
    bessen, bloemen, schaduw. 
    Waar wacht het licht? 
    Misschien heel dichtbij. 

 
Dienst van de Voorbereiding 

 

De Eerste Adventskaars, de kaars voor de Kinderkring en de Vredeskaars  
worden aangestoken  
 
Zingen: Psalm 25  

Nederland Zingt - Lied 25: 2 en 6         (zo mogelijk staande) 

Stil Gebed, Bemoediging en Groet     (daarna gaan allen zitten) 

Inleiding bij deze dienst 
 
Zingen:   ‘Twinkelend schitterlicht’   

Nederland Zingt 
   

Twinkelend schitterlicht  
dat in de verte lacht  
al gaat de hemel donker dicht  
Gij opent stil de nacht  
Gij lamp voor onze boeg  
uw licht is ons genoeg  
Gij streelt het water als een kind  
Gij zoekt ons – en Gij vindt  
 
Twinkelend schitterlicht  
wij zijn op weg naar huis  
wie recht op U de steven richt  
komt vast en zeker thuis  
en zijn wij uit de nacht  
de haven ingebracht  
dan glanst voorgoed op ons gezicht  
uw gloed: een zee van licht 
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Gebed om ontferming 
 
Zingen:  ‘Nu daagt het in het oosten’ 

Lied 444 - Nederland zingt 

     
Dienst van de schriften 

 
Gebed bij de opening van de schriften 
 

Advent   op weg naar kerst 
 
Adventslied ‘Welkom bij de koning’ - Adventsproject 2025  

   Tekst: Leonie van den Berg / Melodie: ‘Nu zijt wellekome’ 
 

Welkom bij de Koning, kom maar dichterbij. 
De staldeur staat wijd open, voor jou, voor mij. 
Jezus wordt geboren en al is Hij nu nog klein, 
straks zal Hij de Redder van heel de wereld zijn. 
God dicht bij ons. 

 
Veel gewone mensen, één bijzonder Kind. 
Lees mee waarom Gods plan juist met hen begint. 
Kijk mee door hun ogen en word deel van dit verhaal. 
Jezus wordt geboren, wees welkom allemaal! 
God dicht bij ons. 
 

Als er kinderen zijn, is er kinderkring voor alle kinderen van groep 1 t/m 8 

 
Schriftlezing: Jesaja 40: 1 – 2 en 9 – 11    Lector: Paul Koelewijn 

 

Zingen:  ‘Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen’ 

Lied 442 - Nederland Zingt  

 

Schriftlezing: Lucas 2: 22 – 40      

 

Zingen:   ‘Mijn hart wacht stil op U, o Heer ‘ 

Hemelhoog, lied 729: 1 en 5 - Nederland Zingt:  

   

Mijn hart wacht stil op U, o Heer,  
uw komst verwacht ik, meer en meer,  
uw liefde houdt mijn ziel gevangen.  
Naar U gaat al mijn vreugde uit,  
ik wacht op U, wacht als een bruid,  
reikhalzend hunkert mijn verlangen. 
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Met heel mijn hart verwacht ik, Heer,  
uw komst, de grote ommekeer;  
hoe vrolijk zal ik U ontvangen!  
Gij die mijn allerliefste zijt,  
kom, Gij die lijf en ziel bevrijdt,  
vervul mijn allerdiepst verlangen! 

 

Uitleg en Verkondiging 
 

Zingen/luisterlied:  ‘Licht in onze ogen’ 
Lied 463 - Petrus in het land 

 
Dienst van Gaven en Gebeden 

 
Inzameling van de gaven bestemd voor Kerk in Actie zending Rwanda 
 
Kwetsbare kinderen een veilig thuis bieden.  
Wat begon als een opvangcentrum voor 
weeskinderen, groeide uit tot een stevige organisatie 
voor kinderen en verzorgers, die te maken hebben 
met hiv en kinderen die geen veilig thuis hebben. 
Kinderen worden thuis bezocht, krijgen hulp op school. 
Verzorgers ontvangen steun met goed voedsel, 
inkomen en een zorgverzekering. Via sport en spel 
leren kinderen omgaan met hun ziekte. Want ook als 
je met hiv besmet bent, ligt   

    
Terwijl we luisteren naar: meditatieve orgel-CD: Psalm 60 vers 3 Lutherse Kerk Den Haag 

 
 

Moment van Gedachtenis      (zo mogelijk staande) 

Aansluitend worden er steentjes in de Levensboom gelegd 
 

Zingen:  ‘Niemand leeft voor zichzelf’    
Lied 961 - Zingt Jubilate 
 

Niemand leeft voor zichzelf 
niemand sterft voor zichzelf 
Wij leven en sterven voor God onze Heer 
aan Hem behoren wij toe. 

 
Gebeden - dankgebed - voorbeden – stilgebed - Onze Vader 
 
Slotlied:  ‘Vrede van God’     

Evangelische Liedbundel, lied 501 - Nederland Zingt 
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Vrede van God, de vrede van God, 
  de vrede van God zij met jou. 

Vrede van Hem, vrede van God, 
de vrede van God zij met jou. 

  
In Jezus' Naam, in Jezus' Naam, 
in Jezus' Naam geef ik jou 

  vrede van Hem, vrede van God. 
  de vrede van God zij met jou.   (zo mogelijk staande) 
 
Uitzending en zegen 

afgesloten met Amen  Lied 431c Ned.Herv.kerk Zeerijp 

 
Inzameling van de gaven bij de uitgang bestemd voor Kerk en Pastoraat 
Terwijl wij luisteren naar Meditatieve orgel-CD: Psalm 60 vers 3 Lutherse Kerk Den Haag 
 
 

Aansluitend is iedereen van harte welkom 
in de ontmoetingsruimte voor koffie, thee of fris 

 
 
 
 
Bij de komende dienst 
 

Zondag 7 december, Tweede Zondag van Advent, dienst om 10.00 waarin 
ouderling Ada Dieleman hoopt voor te gaan. De dienst is voorbereid door onze 
eigen predikant, ds. Saskia Ketelaar. 
De collecte tijdens de dienst is voor Amnesty International. 

Mensenrechten voor iedereen. Amnesty streeft naar een 

rechtvaardige wereld waarin iedereen gelijke 

mensenrechten heeft en in vrijheid kan leven. 

Bij de uitgang wordt er gecollecteerd voor Kerk & Pastoraat 

 
Na de dienst zijn er spullen van Amnesty International te koop.  
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Bij de komende weken 
 

Dinsdag 2 december: Open Kerk en Middaggebed 
  De kerk is op dinsdagmiddag open, tussen 13.00 en 15.00 uur.  
  Het Middaggebed vindt plaats om 13.15 uur.  

Er is koffie en thee en tijd voor een gesprek. Welkom! 
 
Dinsdag 2 december: Maandopening in Vremdieke 

Welkom vanaf 14.30 uur voor koffie en thee, aansluitend vindt de 
maandopening plaats, rond 14.50 uur. 

 
Dinsdag 9 december:  Eethoek voor alleenstaanden – Kerstdiner 
   Kosten voor deze maaltijd bedragen € 15,00 per persoon. 

De intekenlijst ligt in de ontmoetingsruimte 
 

    
Kerstengelen, tijdens de Adventsweken gaan er 21 Kerstengelen op stap om 
‘lichtjes’ rond te brengen. 
 
 
Mededelingen 
 
Vakantie  
Ds. Janos Schellevis is i.v.m. vakantie afwezig van zaterdag 28 november t/m 
woensdag 3 december. 
 
Sasse fluitjes 
Extra oranje Sasse fluitjes die ds. Janos laatst noemde als een teken van Hoop 
zijn weer ruim verkrijgbaar na afloop van de dienst. 
Uw vrijwillige contante bijdrage is welkom in de bus voor kosten/donatie  
aan Alpe d’HuZes/KWF fonds. 

 
Publicatiebord in de hal 
Zoals in de entree te zien is, heeft de duurzaamheidsgroep van het middelste 
bord ‘Ons duurzame hoekje’ gemaakt.  
Vast onderdeel is het duurzame kwartetspel wat in telkens wisselende delen 
onderaan te zien is. Op het bord is vooral ruimte voor flyers en berichten van 
duurzame activiteiten. 
Kijk er af en toe eens op en laat je inspireren!  
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Internationale Dag van de rechten van de mens; 10 december 
Mensenrechten beschermen de waardigheid van ieder mens. Je hebt 
mensenrechten omdat je mens bent, welk geslacht, afkomst, godsdienst of 
politieke overtuiging je ook hebt. Deze rechten gelden altijd en overal, voor 
iedereen. Mensenrechten hebben een speciale plaats in het recht. Ze zijn in de 
Nederlandse Grondwet en internationale afspraken vastgelegd.   
 
Op en rond 10 december organiseert Amnesty International  Write for 
Rights. Overal ter wereld schrijven mensen miljoenen brieven voor mensen die 
onze hulp nodig hebben. Brieven aan autoriteiten om te vragen om een vrijlating, 
bescherming of aanpassing van een discriminerende wet. En kaarten aan de 
mensen zelf, om hen een hart onder de riem te steken.  
 
Ook in onze kerk zal er mee worden gedaan aan Write voor Rights. We willen dit 
doen op woensdag 10 december van 13.00 uur tot 16.00 uur in de 
ontmoetingsruimte van de kerk. 
 
Op zondag 7 december is de collecte bestemd voor 
Amnesty en zal er een standje staan waar 
u (kerst)kaarten en kaarsen kunt kopen ten behoeve 
van Amnesty. Tevens kunt u petities ondertekenen om 
gevangenen vrij te krijgen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

https://www.amnesty.nl/organiseren/over-write-for-rights
https://www.amnesty.nl/organiseren/over-write-for-rights
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Actuele informatie over de 
Protestantse gemeente Onder de Wieken te Hoek 
is te vinden op www.pknhoek.nl of op Facebook 

 
Nieuws en activiteiten van kerken en gemeenten in Zeeland en op de Zuid-Hollandse Eilanden 

(Classis Delta) die behoren tot de Protestantse Kerk in Nederland vindt u op de website 
www.gelovenindedelta.nl  


